
Nieuwjaarswensch 
 

Nu de winter spookt alomme, 

en de menschen loopen kromme 

van de koude, alhier aldaar. 

Ben ik ook albij versteven 

maar mijn herte blijft nog leven 

en het wenscht u ’t nieuwe jaar. 

Oud jaar uit en nieuw jaar binnen, 

blijf gezond en blij van zinnen 

’t is de wensch die ik u bie. 

Wilt mij geven deze gunste 

dat ik zegge, en zonder kunste, 

hoe dat ik u geren zie. 

Ziet mij ook een beetje geren 

ik zal altijd voort mij weren. 
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