Ze waren laaiend enthousiast, de plaatselijke bergbewoners en de talrijke toeristen in het Lechtal.

Het was onze eerste buitenlandse reis met het Banjo-orkest. Geestdriftig toejuichen, bisnummers en,
om de belevenis en de vreugde te verlengen, de vraag: "Haben Sie keine Schallplatten?" Hadden we niet.
Goede suggestie!

1960-1970: veelvuldig optreden. In het binnenland op talrijke plaatsen, o.a. kursaal Oostende, middernachtmis
in Ingelmunster, televisie, enz. In het buitenland: Aumale, Lille en vooral de grote orkestreizen met optredens
in het Lechtal, Zuid-Duitsland, Merano en het zonnige Rhénedal (Valais-VVallis).

Nadien de reisverslagen met dia's en optreden in het college. De kleine repetitielokaaltjes...

Zondag 6 juni 1999: de O.-L.-Vrouwparochie Kortrijk viert een jubileum: 20 jaar pastoor, 50 jaar priester.
Na een feestelijke eucharistieviering: receptie op het stadhuis met... onverwacht
optreden van het Banjo-orkest, de bekende sound! Onvoorstelbaar na zovele jaren.
En met een vervolg... .

- ?
Zaterdag | april 2000: een grote reiinie wordt gepland. B,
Een vinnig werkgroepije gaat aan de slag. Er wordt een speurtocht naar adressen 3
opgezet en Martin en Marc houden de resultaten netjes bij.
MetYves en Jan maken we een keuze uit dozen dia's, verzamelen we fotomateriaal.
En wat met die spoelen met live-opnames van 30 tot 40 jaar terug?
Deze liggen al jaren te chambreren in een oude pastoriekast...
Ze worden bovengehaald, met Johan en Rik beluisterd en nog van een uitstekende
kwaliteit bevonden! En oud Banjo-orkestlid, nog steeds -professioneel- met muziek
bezig, kuist en verbetert (dank je wel, Guido!). Er wordt een selectie gemaakt = 1
en tien nummers komen op CD, naast de twaalf liedjes van de "Schallplatten"! ) : een mens om mee te leven |

banjo-okest van viaamse studenter

Over het menselijk hart dicht Guido Gezelle:

"Mijn hert... mijn hert is krank en broos
en onstandvastig in 't verblijden;

maar, als 't hem wel gaat éénen stond,
't kan dagen lang weer honger lijden!"

Moge deze hartelijke reiinie en de CD-stonden thuis de vreugde verlengen, de vreugde
om langgeleden en onvergetelijke dagen, die we samen mochten beleven.

Alfons Bouckaert




(Fonoplaten: deze tekst is een compilatie van de hoesteksten van de zes singles, waarvan vijf opgenomen
in studio Decca, Brussel)

Voor de luisterende toeschouwers in het mooie Italié zong Stefaan "Ciao o bel paese!", een afscheidslied
aan de gulle mensen in dit land dat overrompelt door zijn kleurenpracht. En in Normandig ligt het
historische stadje Aumale. Daar besloten wij ons optreden met een extra-nummertje: "Départ
d'Aumale”. Het werd een onvergetelijk moment!

Op de tweede plaat werd "Pelgrim" gegroefd, de verklanking van je diepste leven dat rusteloos brandt
onder de roerloze onverschilligheid der dagelijkse dingen. In het "Aperitief" op de B-zijde lacht de
overrompelende blijheid van het leven zich voor je open.

Met dezelfde Jan Vercauteren als opnametechnicus werd in de Decca-studio in Brussel ook de derde plaat
opgenomen: "Glanzend in het snecuwgebergte, heerlijk in de dalenverte, bloeien zomerdagen in
Lechtal." Op de achterkant doemt het instrumentale "Fata Morgana" op.

Onze dirigent gaf o.a. les Latijn. Niet te verwonderen dat we in "Epistola” de Romeinse dichter Ovidius
terugvinden die verbannen leefde in Tomi aan de Zwarte Zee. Uit zijn brieven vernemen we dat de vele
vrienden van vroeger hem nu vergeten. Allen, één uitgezonderd. "Aquarel” biedt met zijn zwierige
beweging in de ritmische sectie wat meer optimisme. De banjo's werpen hun noten, het orgel vangt ze
op. Halfweg komt de sax meezingen en blaast weldra een eigen melodie.

Het mooi gedicht van Huub Oosterhuis "Een mens om mee te leven" werd eerst voor een beperkie
jeugdgroep op muziek gezet. Nadien volgde een uitvoering voor groot publick. De instrumenten
scheppen een sfeer van vragende verwondering om hem die wordt genoemd "een mens om mee te
leven". Eerst heette de B-kant "Meditatief”, waarvan een proefpartituur hicr op de achterzijde van deze
Jewel case gewatermerkt staat. Uiteindelijk kreeg het lied toch de titel van het oorspronkelijk gedicht van
Gezelle mee: "Gij badt op eenen berg". Na de laatste akkoorden is niet alles opgelost, lezen we op
de hoes.

En toen kwam de laatste plaat, in voorbereiding op de laatste buitenlandse reis naar "Valais - Wallis".
Zeggen wij allen, oud-muzikanten van het Banjo-orkest, aan onze dirigent niet hetgeen Mark zingt:
"Muss Ich dir beim Abschied sagen: vielen Dank fiir diese Tage."? En "Herfstimpressie” werd de
fonografische zwanenzang van het Banjo-orkest van Vlaamse Studenten.

(Live-opnames)

"En plots staat hij er: "Tijl!" Zo werd het vinnig instrumentaaltje in 1961 aangekondigd in de Kortrijkse
Stadsschouwburg. Het nummer stond er inderdaad. En staat er weer.

Dan maken we een sprong naar '69: "Anniversaire” wordt opnieuw op het repertorium gezet. Verrekt
moeilijke partituur voor de banjo's, die na de inleiding opgedreven worden door de percussie: In
"Persbericht" wordt de componist weemoediger. De klagende trompetten in sourdine en de herhalende
saxen accentueren de tekst: "Over 't water hoor ik weer die kinderstem."

En waar is het Banjo-orkest meer een orkest van banjo's dan in "Snarenpoéem"? Bijbelse inspiraties
dreven onze dirigent naar het schrijven van "Aan de stromen van Babel". De joden leven, ver van hun
land, in ballingschap. Kinderen zien hun muziekinstrumenten en vragen: "Speel voor ons en zing!
Cantate!"

Na een paar jaar in de lade doorgebracht te hebben wordt het zuiderse "Costa Dorada" weer bovenge-
haald, afgestoft en opgepoetst. Versic van het jaar 1969. En na de succesvolle "Messe des jeunes" in
Rijsel wil onze dirigent wat meer de religieuze toer op. Bij Huub Oosterhuis had hij al prachtige teksten
gevonden. Ook nu weer: "Lied van het brood" is nog steeds bruikbaar in de hedendaagse eucharistie.

1968 is voorbij, maar nog niet het racisme in de Verenigde Staten. Met "Ballade" gaan we Bob Dylan en
Boudewijn De Groot achterna in een zachte protestsong.

"Vakantie", "Abend am Berg", "Een zomeravond in de bergen". vele titels voor één instrumentaal
nummer. Als we het voor deze keer zouden houden bij "Avond aan de berg"?

En in het slotlied van deze CD, luisteraar, bij "Weideblomke", vinden de grootmeesters elkaar nog eens
terug. Alfons Bouckaert was steeds een grote bewonderaar van Guido Gezelle. En ik ben ervan

overtuigd: had deze iets later geleefd, 't ware zeker wederzijds geweest!

Rik Decramer
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